WWW.KOMMM.NL

Het zwakke van God
door Arie van der Stoep

Kan dat? Is God zwak? Paulus heeft het namelijk over het dwaze van God en het zwakke van
God. (1) Wat bedoelt hij daarmee?

Om dat te weten te komen, behoeven we maar één ding te doen: een blik werpen in de kribbe van
Betlehem. Dan zien we het: daar lag Gods Zoon! In de hulpeloosheid van een pas geboren baby. (2)

Onbegrijpelijk! Was Hij Gods kracht? Wilde God zo de oplossing brengen voor het allergrootste
probleem ter wereld? Moest een kwetsbaar kindje de sterkste, negatieve krachten in het heelal
overwinnen?

De troef

Het antwoord is: 'Ja!" God stuurde het liefste dat Hij had (3), naar de aarde als het zwakste ter wereld. En
vervolgens liet Hij Hem, volwassen geworden, sterven als een machteloze gekruisigde. Alsof zo iemand
verlossing kon brengen van alle kwaad in de wereld.

Dit was Gods wijsheid! Zo toonde Hij zijn kracht!

Want toen door Adam alles verloren leek, had God een plan. Een plan dat ver uitging boven alle
menselijke wijsheid en natuurlijke denken. En ook boven dat van de tegenstander, die alleen maar kan
denken in termen van macht en overheersing. Daarom doorzag hij Gods plan niet. Anders had hij nooit
toegelaten dat Jezus werd gekruisigd. (4)

Gods plan was: de kern van het probleem teniet te doen. Datgene waarmee onze overmachtige
vijanden de troef in handen hadden, waardoor ze over ons konden heersen. Datgene waardoor wij
voor eeuwig verloren waren: de zonde. Want tegenover hen, de satan en de machten van zonde, dood
en dodenrijk, hadden wij het allang verloren. Maar God zei: ‘Nee, mijn heil, mijn redding, komt!" (5)

Feest!

Daarom die hulpeloze baby. Daarom Jezus, stervend aan het kruis. Zelf zonder zonde, maar beladen
met de zonden van de hele mensheid. Veroordeeld. Om ons, om mij.

Want wat zijn tegenstanders ten kwade hadden gedacht, had God ten goede gedacht. (6) Jezus’
veroordeling bracht ons vrijspraak en sloeg de vijand de wapens uit handen. Er is vergeving door
geloof in Jezus. (7)

Het lijkt een grote dwaasheid, te geloven in een stervende man aan een kruis. Maar het is de hoogste
wijsheid die er te vinden is. Het ziet eruit als een totale ontgoocheling. Maar het toont de kracht van
God, die volkomen verlossing brengt voor ieder die Jezus aanneemt. (8)

Want het zwakke van God is sterker dan de mensen. (1) Door Hem mogen we leven - voor eeuwig!

Daarom vieren we feest!

Uit de Bijbel:



(1) 1 Korintiérs 1:25.
Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

(2) Lucas 2:16.
En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe.

(3) Spreuken 8:30.
Toen was ik een troetelkind (= een lievelingskind - AvdS) bij Hem,
ik was een en al verrukking dag aan dag,
te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht.
Matteiis 3:17.
En zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

@) 1 Korintiérs 2:7-8.

... wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God, die God ... van eeuwigheid
voorbeschikt heeft (= van plan was om werkelijkheid te laten worden - AvdS) tot onze heerlijkheid. En
geen van de beheersers van deze eeuw heeft van haar (= van die wijsheid van God - AvdS) geweten,
want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

(5) Genesis 3:15.
Ik zal vijandschap zetten tussen u (= de satan - AvdS) en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad (=
degene die uit haar geboren zou worden: Jezus - AvdS); dit zal u de kop vermorzelen (= uw macht
volkomen tenietdoen - AvdS) ...

Jesaja 62:11.
Want de Heer doet het horen tot het einde van de aarde: Zegt tot de dochter van Sion: zie, uw heil (= uw
redding - AvdS) komt ...

(6) Genesis 50:20.

Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, teneinde te doen,
zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden (Jozef: type van Jezus. In zijn leven
werd dat van Jezus zichtbaar).

(7 Romeinen 5:1.
Wij dan, gerechtvaardigd (= vrijgesproken - AvdS) uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer
Jezus Christus.

(8) Kolossenzen 1:13-14.
Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van
zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden.
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